
Als ik de dingen
niet meer weet,
als ik de dagen
niet meer ken,
en wat ik weet

meteen vergeet,
zodat ik stil

en onbereikbaar ben.

Denk dan aan de weg
die ik ben gegaan,
zo heb ik het niet
voor niets gedaan.

Oma, jij bent de beste,
ook al begon jij het zelf een beetje te vergeten, ons hartje zal het voor altijd weten.

Herinneringen kunnen vergaan, net zoals de bloemen in de tuin,
maar onze liefde voor jou zal blijven voortbestaan.

Wij houden je plekje op de bank hier warm,
reserveer jij er daarboven ook enkele voor ons?

En als het niet teveel gevraagd is, een bordje bruine pudding ook alsjeblief.

Wij zullen voor opa zorgen zoals jij altijd zo goed hebt gedaan.
Met pijn in ons hart laten we je gaan.

Aan alles komt een einde zelfs aan de mooiste liedjes,
maar wij zullen de jouwe blijven voort spelen en denken aan alle mooie tijden samen.

Van het opstaan met een lekker ontbijt, het banken tot in de onwetendheid
en de slaapwel’s bij het stelen van je pyjama’s.

Bedankt. Voor alles.
Je kleinkinderen



In stille eenvoud ben je van ons heengegaan

Maria Dierckx
echtgenote van Theo Van Eester

Geboren te Mortsel op 3 mei 1941
en zachtjes van ons heengegaan te Hove op 22 april 2024.

Het afscheid heeft in intieme kring plaatsgevonden.

____

Rouwdeelneming Maria Dierckx
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, 

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Online condoleren: www.dieterrits.be

Dit melden u met diepe droefheid

haar echtgenoot
 Theo Van Eester

haar kinderen
 Linda Van Eester en Werner
 Erik Van Eester en Diana

haar kleinkinderen
 Enrico Terlingen
 Claudia Terlingen en Alex
 Cynthia Terlingen
 Gino Terlingen

Dank aan dokter Moons,
Thuiszorg Derycker en in het
bijzonder Natasha en Margaux.


