
Mama,

Jouw laatste maanden waren zwaar voor ons 
allemaal. 
Maar ook, in deze moeilijke periode, genoten we van 
de momenten die we samen konden zijn.
Je kwam op voor je kroost, zoals moeders doen en als  
tante Min was je er steeds voor neven en nichten.
Iedereen, die je kende, was lovend over u en als het 
toch eens fout liep, zong je als een echte sopraan:  
“vrede, vrede aan alle lieve mensen”...
Want zingen en handwerkjes waren jouw grootste 
passies.
Zo zullen we je altijd blijven herinneren, mama en  
we trachten verder te bouwen op jouw goede raad...
Je mag nu rusten in vrede zonder pijn en zorgen.
Je blijft voor altijd in onze gedachten.
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Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven om liefde te geven.


