Treurend om je heengaan,
dankbaar om wie je was...

Gerda Vinken

Zij werd geboren te Mortsel op 3 september 1950
en is onverwacht van ons heengegaan te Zwijndrecht
op 12 oktober 2021.

U wordt uitgenodigd om samen met ons
van Gerda afscheid te nemen
op de begraafplaats te Zwijndrecht,
donderdag 21 oktober 2021 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot een laatste groet in
rouwcentrum Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove,
op dinsdagavond 19 oktober van 19 tot 20 uur.

Rouwadressen:
Wendy Stalmans, Rooiboslaan 200 B34, 2610 Wilrijk

Bart Stalmans, Kleine Bollostraat 33, 3120 Tremelo

Mogelijkheid tot digitaal condoleren op www.dieterrits.be

Als ik ga, moet je niet huilen

Want echt weg ben ik eigenlijk niet.
Mijn lichaam is nu duizend dingen,
Heb daarom niet zoveel verdriet.

Ik ben de wind, ik ben de regen.

Ik ben de zon, het jonge gras.

Ik ben de sneeuw en duizend dingen,
Ik ben weer degene die ik was.

Als je wakker wordt,

Bekijk dan de bomen en de blawwe luchr.
Kijk naar de vlinders en de bloemen,
Kijk naar de vogels in hun vlucht.
En heb niet teveel verdriet,

Echt weg ben ik eigenlijk niet.

Dit melden u met veel verdriet:

Wendy Stalmans,
Inne Verschaete,
Bart en Katja Stalmans - Fieuw,
Liam Stalmans,
Stefano, Anthony en Lorenzo,
haar kinderen, kleinkinderen
en pluskleinkinderen;



