
Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn

Mevrouw

Ruth Schröder
Echtgenote van de heer Robert Wellemans (†)

Zij werd geboren te Kloster Zinna (Oostenrijk) 
op 18 maart 1950 en is in het bijzijn 

van haar kinderen ingeslapen te Lier op 9 januari 2020, 
gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Benedictuskerk 

te Mortsel-dorp op zaterdag 18 januari 2020 om 11 uur.

Aansluitend leggen we haar te ruste bij haar echtgenoot 
op de begraafplaats te Mortsel-dorp.

U hebt de mogelijkheid om Ruth een laatste groet te brengen 
in het rouwcentrum Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove,

 op donderdagavond 16 januari tussen 19 en 20 uur.

Dit melden u:

Dieter en Inge Rits - Wellemans
 Nynke, Yana, Iven en Lyna
Manuel en Katrien Schijvens - Wellemans
 Yinte en Stiene

haar kinderen en oogappeltjes

Maria-Louisa ‘Meme Wiske’ De Mesmaecker en Jules Moens
haar ‘tante’ en partner

Fritz Schröder
Steffie Schröder

haar broer en zus

Rudy van Campenhout
haar halfbroer

Roland Wellemans en Frieda Boon
Clement en Monique Wellemans - Mertens
William en Myriam Wellemans - Verbeken

haar schoonfamilie

De families Schröder, Wellemans en van Campenhout

Wij danken het personeel en de medewerkers van de afdeling 
palliatieve zorgen van het Heilig Hartziekenhuis te Lier.

Rouwdeelneming Ruth Schröder
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Digitaal condoleren mogelijk via www.dieterrits.be


