
Voor heel de wereld was hij een vriend,
voor ons was hij de hele wereld.

Willy Bosmans
vader, opa, broer, vriend...

Geboren te Mortsel op 17 januari 1949 en
thuis te Kontich, omringd door zijn familie,
zachtjes ingeslapen op 21 september 2020.

Wegens de uitzonderlijke maatregelen
nemen we in besloten kring afscheid.

De asurne zal in familiekring een mooie rustplaats krijgen.

U kan Willy nog een laatste groet brengen 
in het rouwcentrum Dieter Rits,

op donderdagavond 24 september van 19 tot 20.30 uur.

Rouwdeelneming Willy Bosmans
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:

Wendy Bosmans en Stéphane De Nies
 Yoni
 Yannick
Natasja Bosmans
 Melissa en zoontje Jess
 Kiana

zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinzoon

Ronny en Ingrid Ceusters - Bosmans
 Tommy en Natasja Ceusters - Vermeulen
  Alessio, Lucca en Sienna
Werner en Johan Bosmans - Van Mechelen

zijn zus, broer, schoonbroers, 
neven en nichten

De familie dankt dr. Creemers alsook de mensen van 
de thuisverpleging voor de toegewijde zorgverlening.

BLOEMEN NOCH KRANSEN


