
Des levens aanvang glinstert weer, geen gisteren, geen morgen meer, 
geen tijd meer, geen uren,
Geen grenzen en geen muren;
En alle angst voorbij, verlost van schaduw en van schijn, wordt pijn 
en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn, met U, o kern van alle leven
 Uit: Adagio gedichten van Felix Timmermans

In de vrede van het eeuwig leven werd opgenomen

Mevrouw

Ivonne, Bertha, Maria VLAMYNCK

Echtgenote van de heer Michel Demey († 2 december 1991)

Geboren te Gistel op 5 november 1922 en rustig overleden op 15 oktober 2018 
in WZC Huize Stracke te Boechout, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Wij nodigen U uit, om in geloof en christelijke hoop, deel te nemen 
aan de plechtige uitvaartliturgie in de kapel van Huize Stracke, Borsbeeksesteenweg 45, te Boechout

op zaterdag 20 oktober 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.15 uur.
   

De teraardebestelling gebeurt in de familiegrond op de begraafplaats te Hove.

DAT ZIJ IN VREDE MOGE RUSTEN

Rouwbeklag: Familie Demey - Vlamynck
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits  - Sint -Laureysplein 21,  2540 Hove

Dit melden U, diep bedroefd, maar vervuld van zoveel goede en mooie herinneringen:

Frans en Mariette Demey - De Permentier 
Willy Demey en Leen Lambert (†)
                     Martine De Henau, zijn levensgezellin 
Walter en Regine Demey
Johan Demey (†)

Haar zonen en hun echtgenotes

Stefan Dutré en Isabelle Demey en hun kinderen Gilles en Lise 
Kris De Bruyne en Evelyn Demey en hun kinderen Laurens en Maxime 
Jonas Demey en Birgit  Van De Mieroop en hun kinderen Finn, Loïc en Unai 
Wouter Demey en Ann Van Geertruyden
Ward Gabriëls en Kristien Demey en hun kinderen Simon, Lucas en Joris
Karl Liekens en Iris Demey en hun kinderen Basil, Alina, Casper en Zander 
Richard Skidmore en Stefanie Demey en hun zoontje James 
Michaël Bleux en Sara Demey en hun zoontje Niel 
Gaynor Demey en Charlotte Verhaeghe
Gwendoline Demey

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met bijzondere dank aan de huisarts Steven Kerré en aan al het personeel 
van WZC “Huize Stracke” in Boechout voor de liefdevolle verzorging.


