Afscheid nemen is met zachte vingers
dicht doen wat voorbij is
en verpakken in goede herinneringen.

Welk gezicht heb je op?
Kijk in de spiegel eens naar je eigen gezicht.
Niet naar je haren of naar je make-up.
Kijk verder en dieper.
Je woont achter je gezicht.
Aan je gezicht kan men je kennen.
Climlach vanuit je hart

Lieve Bruyndonckx

Lerares, schilderes, muzikante, .

Geboren op 18 februari 1939 in Turnhout en

onverwacht overleden in Edegem op 25 maart 2025.
zomaar, voor niets,

langs de straat, aan 't loket.
In je slaap en je bed

Na de crematie namen we in intieme familiekring gewoon omdat je 't fin vindt.
afscheid van ons Lieve, mama, bonni. Begin elke dag
met een blije lach.
De beste zon is je blij gezicht.

‘Lieve
Dit melden u in stil verdriet:
Gerard Spaas
haar echtgenoot
Rouwdeelneming Lieve Bruyndonckx Peter Spaas en Karin De Belder
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits Maxim Spaas
Hovestraat 17/1- 2650 Edegem Erwin Spaas
Manou Spaas
Digitaal condoleren via Marjo Spaas Een woord van dank aan iedereen
haar kinderen en kleinkinderen die ons Lieve, mama, bonni liefdevol heeft bijgestaan.

wwwdieterrits.be
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