
Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven om liefde te geven.

Mevrouw

Bertha Heylen
Weduwe van de heer Jozef Bastiaens

Zij werd geboren te Hove op 19 mei 1922 en is zachtjes ingeslapen 
in Residentie Eglantier te Kontich op 8 november 2019.

Samen staan we stil bij het leven van Bertha
in het rouwcentrum Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove,

 op vrijdag 15 november 2019 om 11 uur.

De familie ontvangt u vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding 
op de begraafplaats te Mortsel-dorp, Lepelstraat 1.

Rouwdeelneming Bertha Heylen 
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits

Sint-Laureysplein 21 – 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:

Simonne Bastiaens en Walter Myncke
Francine Bastiaens en Hugo Rabaey

haar kinderen

Ingrid Myncke en Leo Schoeters
 Toon en Emma
 Stien
Karin Myncke en Pascal Baré
 Esther
 Aldo
Liesbeth Rabaey en Tim Van Dyck
 Lena
Maya Rabaey en Filiep Dewitte
 Arthur
 Emiel
David Rabaey en Evelien Van den Broecke
 Amber

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Een speciale dank aan het verplegend en 
verzorgend personeel van Residentie Eglantier 

te Kontich voor de warme thuis 
die ze onze moeder gaven.


