
Je moeder blijft je moeder
 zo eigen en vertrouwd

 je wilt haar niet graag missen
 omdat je van haar houdt

 Maar eens dan komt de dag
 dat je haar moet laten gaan

 je verstand zegt dat het goed is
 maar in je ogen blinkt een traan.

Mevrouw 

Conny Van den Dries
Weduwe van de heer Edmond Henrard

Geboren te Lier op 18 augustus 1938 en 
zachtjes van ons heengegaan te Mortsel op 21 maart 2023.

Volgens haar persoonlijke wens zal het afscheid van ons moeke 
in strikte familiekring plaatsvinden in de Sint-Laurentiuskerk te Hove.

Na de crematie zal zij met haar lieve echtgenoot worden herenigd 
in het columbarium van de begraafplaats te Hove.

Rouwdeelneming Conny Van den Dries
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Digitaal condoleren is mogelijk via www.dieterrits.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Françoise Henrard en Jan Van kerckhoven,
 Tom Van kerckhoven en Julija Sakovica,
  Alexander,
 Ben Van kerckhoven en Liesbeth Van Meervelde,

Chrisje Henrard,
 Sven Cootmans en Birte Van Hoof,
  Lou en Jerom,

Veerle Henrard en Bart Joris,
  Finn,

haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen;

De families Van den Dries - Leysen en Henrard - Smits

Met dank aan huisarts Sophie Huyghe, 
thuisverpleging De Zonnebloem, poetshulp Yulàn Carbonell 

en het medisch personeel van het Sint-Jozefziekenhuis Mortsel.

Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
vergeten u nooit.


