
We hebben een moeke gekend,
Oh, wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig,
altijd aan het werk.  

 
We hebben een moeke gekend,

die vol met liefde zat.
En ondanks al haar zorgen,
haar kinderen nooit vergat.  

 
Haar familie was haar leven,

en al stond zij dan alleen,
of was het soms heel moeilijk,

zij sloeg er zich doorheen.  
 

Van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
genoot ze met volle teugen.

Haar liefde en zorgzaamheid,
zullen ons altijd blijven heugen. 

We hebben een moeke gekend,
die we nooit meer zullen vergeten.

Het was ONS MOEKE, moet je weten... 

Karel, Lutgarde, Bernadette
Haar kinderen



Met droefheid melden we het overlijden van 

Mariette Van de Moortel
Weduwe van Lode Van den Eynde

Geboren op 1 november 1932 te Sint-Amands
en zachtjes ingeslapen op 10 januari 2025

in woonzorgcentrum Immaculata te Edegem.

Het was haar wens om in intieme kring herdacht te worden.
 
 

De familie dankt het personeel van de dienst Freesia
voor de toegewijde zorgverlening.

 
Rouwdeelneming Mariette Van de Moortel

p/a Uitvaartzorg Dieter Rits
Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Online condoleren: www.dieterrits.be


