
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.

I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry
I am not there.  I did not die.

 

 

Karina Dekeyzer
Weduwe van de heer Bob Vreven

 
Geboren te Oostende op 17 augustus 1939

en thuis te Antwerpen overleden op 25 oktober 2018

Vanja en Jef Bruynseels-Stalmans
Silja en André Leemans-Stalmans

haar dochters

Bart, Bram, Brad en partners
haar kleinkinderen

 
de kleine Louis

haar achterkleinzoon
 
 
 
 

Rouwbetuiging: Acacia - Karina Dekeyzer 
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits 

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Digitaal condoleren via: 

www.dieterrits.be


