
                                                                                                  “Moeders leven verder
                                                                                                                 in allen die ze 
                                                                                                      graag hebben gezien”

Bedroefd om haar heengaan 
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons

melden wij u het overlijden van
 

Suzanne De Leeuw
Weduwe van Mathieu Van Dyck

Geboren te Mortsel op 25 december 1920 en
er zachtjes ingeslapen in wzc Mayerhof op 28 november 2017,

gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout

op zaterdag 2 december 2017 om 11.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.15 uur.

Aansluitend leggen we haar te rusten 
in het familiegraf op de begraafplaats te Boechout.

Bloemen noch kransen

Rouwdeelneming: 
Lege Veldkantlaan 25, 2540 Hove - E: lindavandyck@telenet.be

Digitaal condoleren kan ook op www.dieterrits.be

Ward en Linda Coppens  – Van Dyck
Marc en Georgia Van Dyck – Psaradellis
Herman en Greet De Neef – Van Dyck
Jan Van Dyck
Georgios en Hilde Venetsanos – Van Dyck

haar kinderen

Steven en Cathy Coppens - Rombouts
 Nele en Bram, Margot, Jeroen
Tom en Katelijne Laermans - Coppens
 Febe, Ine, Djana
Peter en Ellen Coppens - Verdurme
 Yven (†), Lena, Maud
Jurgen en Annelies Van Damme - Coppens
Kristof  Van Dyck
 Louis
Filip Van Dyck
 Ramona
Tom en Mira De Neef - Wouters
 Toon, Amelie, Annabelle, Louis
Frederik en Elke Slachmuylders - De Neef
 Ella, Cas, Sep
Inge De Neef (†)
Bart en Inge De Neef - Bruyndonckx
 Julie, Daan
Stephane Van den Bosch (†)
Caroline Van den Bosch
Sophie Van den Bosch

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten van de families De Leeuw en Van Dyck

Met dank aan Monique Van den Broeck en
het personeel van het WZC Mayerhof voor de toegewijde zorgen.

In het licht zie ik het licht niet
maar in het donker zie ik het licht.

Gust


