
Eddy Weyn

We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen
maar in ons hart blijf je immer bij ons.

We zullen altijd van je houden.

Hij werd geboren te Hoboken op 29 december 1952
en is na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan te Wilrijk 

op 10 juli 2020.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om gelovig afscheid te nemen 
in de Sint-Bavokerk te Boechout op vrijdag 17 juli 2020 om 11 uur.

Na de plechtigheid zal de bijzetting in het urnenveld
van de begraafplaats te Boechout plaatsvinden.

Rouwadres: Vremdesteenweg 59 - 2530 Boechout

Er is mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Tom en Rossi Weyn - Barros               zijn zoon en schoondochter
Billie Weyn                 zijn oogappel

Fons (†) en Maria Bal - Weyn, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jos en Rosa Meulemans - Weyn, kinderen en kleinkinderen
Jozef Weyn, kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Josephine Van de Perre - Weyn, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Harry en Lea Joris - Weyn

zijn zussen, broer, schoonbroers, neven en nichten

De familie dankt de dienst oncologie en campus Oosterveld van het 
St. Augustinusziekenhuis alsook de mensen van de thuisverpleging.


