
Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts, de directie en het personeel van het woonzorgcentrum 
Sint-Mathildis voor de toegewijde zorgen, alle attenties en het warme medeleven.

Met diepe droefheid melden wij u het heengaan van
ons vader, de bompa

Armand De Soomer

weduwnaar van Elza Janssen

Hij werd geboren te Antwerpen op 16 maart 1928 en
is ingeslapen te Mortsel op 30 april 2016. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartviering  op woensdag 4 mei 2016 om 11.15 uur

in de parochiekerk van Sint-Laurentius te Hove.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11 uur.

Aansluitend zal de teraardebestelling 
op de begraafplaats te Mortsel-Dorp plaatsvinden.

U kan Armand een laatste groet brengen in het mortuarium 
van het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk, van 13.30 tot 18.30 uur.

Rouwadres: Familie De Soomer
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits

Sint-Laureysplein 21, 2540 Hove

Rouwen om hem:

Marc De Soomer
Dirk en Lamy De Soomer - Roose
 Elle en Ties, Libel
 Hille en Koen
Renaat en Marleen Van Sande - De Soomer
 Lieselotte en Tom, Jitske en Lou
 Diether en Ellen, Flor en Guus
 Anneliese en Jarich
 Sebastian en Helena, Famke en Sam
Erik en Reinhilde De Blaes - De Soomer
 Ulli en Amilie
 Marie en Jakob
Carl en Karine De Soomer - Van Assche
 Maxim en Wynne
 Axel

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Leon (x) en Yvonne (x) Tokatklian - De Soomer, kinderen, kleinzoon en achterkleinkinderen
Maria Janssen (x)
Leo en Frida Goossens - Janssen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Frans (x) en Imelda (x) Janssen - Claus, dochter en kleindochters
Jos en Linda Bulens - Janssen, kinderen en kleinkinderen
Walter (x) en Berit (x) Janssen - Laakso, dochter en kleinkinderen
Paul en Heidi Janssen - Desaever, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families De Soomer - Dufraing en Janssen - Hammenecker

Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts en 
de mensen van woonzorgcentrum Mayerhof voor de toegewijde zorgen.

Het leven geeft, de dood neemt, 
herinneringen blijven


