
In ontelbare mooie herinneringen 
blijf je voor altijd bij ons

Hélène De Ridder

Zij werd geboren te Berchem op 29 maart 1924
en is van ons heengegaan in wzc Sint-Mathildis te Boechout op 9 december 2016,

gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie op woensdag 14 december 2016 om 11.15 uur

 in de Sint-Laurentiuskerk te Hove Kapelstraat.

U hebt de gelegenheid tot groeten in het portaal van de kerk vanaf 11 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats te Hove.

Rouwdeelneming: Familie De Ridder
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

(03/455.55.48)

Dit melden u:

Raymond (x) en Clara (x) De Ridder - Verplancke
Roger (x) en Ghislaine De Ridder - Sels

haar broers en schoonzussen

Luc en Hedwige Cryns - De Ridder, kinderen en kleinkinderen
Herman en Krista Van Weverberg - De Ridder
Constant en Greta Van Dooren - De Ridder

haar neven, nichten en verwanten

De families De Ridder en De Caluwé


