
De herinnering blijft zoals je was,
in eenvoud sterk en groot.

De heer

Karel Van Campenhout
Echtgenoot van mevrouw Delphina ‘Thilly’ Nilsen

Hij werd geboren te Oud-Turnhout op 17 maart 1927
en is in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk 

zachtjes ingeslapen op 28 februari 2020,
gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Laurentiuskerk 

te Hove op zaterdag 7 maart 2020 om 10 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het portaal van de kerk
 vanaf 9.45 uur.

Aansluitend zal de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats te Hove plaatsvinden.

Bloemen noch kransen

Rouwdeelneming Karel Van Campenhout
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, 

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren 
via www.dieterrits.be

Dit melden u met droefheid:

Delphina ‘Thilly’ Nilsen
zijn echtgenote

Jan en Yanikorn Van Campenhout - Songtung
 Tom en Sara Van Campenhout - Van Steenlandt
  Felix en Marieke
 Johan en Jente Van Campenhout - Prims
  Arthur en Julie
 Jeroen en Caroline Peuteman - Van Campenhout
  Fien en Nore
 Michelle Van Campenhout
Karel en Cathy Van Campenhout - Gibon
 Astrid Van Campenhout
 Sofie Van Campenhout
Kris en Christel Van Campenhout - Vervecken
 Stijn en Sarah Van Campenhout - Schillemans
  Lies
 Charlotte Van Campenhout

zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

 


